Recensie The Wisdom Pyramid

Brett McCracken, redacteur bij de Gospel Coalition, heeft een voortreffelijk boek geschreven over de invlioed
van de ‘informatie tsunami’ die iedere dag over ons wordt uitgegoten. Meteen al is de conclusie
gerechtvaardigd dat het lezen van dit boek bijzonder zinvol is voor iedere leerkracht in het onderwijs. Immers
zijn wij als leerkrachten dagelijks betrokken bij de manier waarop wij leerlingen de weg wijzen in deze
overbeladen maatschappij. We hebben moeiteloos toegang tot een eindeloze stroom aan informatie — het
laatste nieuws van over de hele wereld, politieke opinies, streaming tv, live sportverslagen, de laatste
Instagram-posts, etc. De auteur gebruikt het inmiddels bekende woord infobesitas. Toegang tot informatie is
nog nooit zo gemakkelijk geweest — maar, zo stelt hij, het verwerven van wijsheid wordt steeds moeilijker.
Geinspireerd door het voedselpiramide model vanuit Amerika (de Schijf van Vijf), nodigt 'De Piramide van
Wijsheid' ons uit om onze ‘intake’ van duurzame, betrouwbare bronnen te verhogen en daarnaast de lawine
aan (vaak nutteloze en zelfs onbetrouwbare) informatie in te dammen.

In plaats van meteen de piramide te beschrijven, zoomt McCracken in op de diagnose van het probleem. In drie
korte hoofdstukken (Information Gluttony, Perpetual Novelty, en ‘Look Within” Autonomy) beschrijft hij de
bron van onze ‘ziekte’, our “societal sickness”. In plaats dat wij — als christenen — ons laven aan de bronnen van
wijsheid, dompelen we onszelf te vaak onder in een informatie ‘overload’ die onze ziel schade berokkent.

In deel twee beschrijft hij vervolgens de opbouw van de piramide. Niet verrassend stelt hij dat de basis de
Bijbel zou moeten zijn. Zijn hoofdstukken over de Bijbel en de kerk zijn misschien wel zijn sterkste. De rol van
de Bijbel als leidraad voor talloze vragen, ook van ons dagelijkse moderne leven en de rol van de kerk als
gemeenschap, als tegengif tegen eenzaamheid en als plaats waar God Zijn wijsheid bij uitstek laat uitstallen en
verkondigen. De rol van de natuur is een verrassende keuze maar ook weer niet heel onverwacht. McCracken
benadrukt de waarde van de natuur voor onze hersenen en het genieten van Gods schepping. Ook het
hoofdstuk over boeken is overtuigend. De auteur citeert Maryanne Wolf's boek Reader Come Home die stelt
dat het lezen van stevige literatuur (deep reading) een uiterst zinvolle buffer vormt tegen de stroom van
gefragmentariseerde informatie. Minder overtuigend is het hoofdstuk over schoonheid in die zin dat
McCracken niet een heel duidelijke stellingname toont en misschien ook wel te weinig adviseert hoe daarvan te
genieten. Tegelijkertijd zal het duidelijk zijn dat de waardering voor schoonheid een medicijn kan zijn voor
spirituele uitdroging. In het laatste hoofdstuk vraagt de auteur zich af of het zo erg zou zijn wanneer moderne
media en het internet de minste aandacht van ons zouden vragen. Niet dat hij het belang van genoemde media
wegcijfert maar het grote belang van een andere insteek zo broodnodig acht. God heeft naast Zijn Woord wijze
mensen gegeven die ons wijzen hoe wijs te leven; Brett McCracken is zo iemand.
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Internet & Social Media

Kan ons soms voorzien van wijsheid, maar als dit veel : ® Y
voorkomt in ons dieel, moakt het ons eerder dwaos. 4
e bl e e Piramide

Schoonheid
wils door ons hart aan te spreken, ons te vertrogen en
onze conbidding van God fe inspireren,

o Wijsheid

Bronnan van onderwis an dragers van waarheid die de
tand des tijds hebben doorstacn. Mokt ens wis door
ans danken over Gods wareld ta verdiepen

verbraden en dat met mesr zorgvuldighsid

Natuur

Gods schepping en algemene openbaring. Maokt ons

wils door ons er oan fe herinneren wie we zijn ols —
schepsals in zijn schepping en ontwerp.

De Kerk

Door Gods Geest vervulde mensen in een plaatselijke,
zichtbare gemeenschap - van alle fiden en culturen
Maalet ans wijs door ons leven op God sn onze naasten
te richten.

De Bijbel

Gads diracts spraken fof ons en enze enige onfeilbars

bron. Maakt ons wijs door Ged fa apenbaren, Hif die de =
bron en norm is voor olle wilsheid.




